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Tijdens de Eerste Wereldoorlog was België bijna volledig bezet 

door de Duitse horden. Alle Belgen waren vol bewondering voor 

koning Albert I die aan het hoofd van zijn klein maar dapper 

leger hardnekkig weerstand bood achter de IJzer. Op alle 

mogelijke manieren gaven de bezette inwoners blijk van hun 

vaderlandsliefde vooral door het hijsen van de nationale driekleur, door het dragen van kledij 

met de Belgische kleuren en het opspelden van vlaggetjes op vesten en kleedjes. Dit 

ontstemde de bezetter uitermate, zo erg zelfs dat er een verordening kwam die iedere vorm 

van patriotistisch vertoon veroordeelde. 

Van oudsher heeft de Belg steeds een manier gevonden om bepaalde wetten en regelingen te 

omzeilen. Pientere juweliers en handige knutselaars kwamen op de idee koning Albert I te 

eren door de bestaande zilveren muntstukken van 1 frank en 50 centiemen te “verminken” tot 

juweeltjes. Zo ontstonden broches, hangertjes, armbanden, dasspelden, enz…, waarvan we u 

hier enkele staaltjes tonen. Hierdoor werd de Duitse bezetter schaakmat gezet want ze konden 

inderdaad het dragen van juwelen niet verbieden en dus zeker ook niet bestraffen. 

Dit fenomeen zal zich in mindere mate herhalen bij het overlijden van de koning in 1934. Dan 

werden juweeltjes ontworpen op basis van de zilveren munt van 20 frank. 

De drie munten waarvan sprake werden ontworpen door de bekende beeldhouwer en 

medailleur Godefroid Devreese (Kortrijk 1961 – Elsene 1941). 

           

                     


